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KÝ VIẾT VỀ CHIẾN TRANH VÀ NGƯỜI LÍNH  

TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM SAU 1975  
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TÓM TẮT 

Trong bức tranh văn xuôi Việt Nam sau 1975, ký nói chung, ký viết về đề tài chiến 

tranh nói riêng có nhiều thành tựu nổi bật, góp phần tích cực vào sự vận động đổi mới của 

đời sống văn học. Ký được xem như thể loại “xung kích” của văn xuôi, hấp dẫn bởi tính 

thời sự, bám sát hiện thực đời sống, có khả năng bộc lộ trực tiếp cảm xúc, suy tư của người 

viết. Bài báo đi sâu khẳng định, làm rõ thành tựu, những đóng góp và những đặc sắc nổi bật 

của mảng ký viết về chiến tranh và người lính trong văn xuôi Việt Nam sau 1975. 

Từ khóa: Ký, chiến tranh, người lính, văn xuôi sau 1975. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong bức tranh văn xuôi Việt Nam sau 1975, ký nói chung, ký viết về đề tài chiến 

tranh nói riêng có nhiều thành tựu nổi bật, góp phần tích cực vào sự vận động đổi mới của 

đời sống văn học. Ký (với nhiều tiểu loại phong phú như phóng sự, ký sự, tạp văn, tản văn, 

hồi ký, du ký, nhật ký...) được xem như thể loại “xung kích” của văn xuôi, hấp dẫn bạn đọc 

bởi tính thời sự, bám sát hiện thực đời sống, có khả năng bộc lộ trực tiếp cảm xúc, suy tư của 

người viết... Riêng mảng ký viết về chiến tranh vừa đa dạng, phong phú, vừa thể hiện nhiều 

sự đổi mới trong cách tiếp cận hiện thực và bút pháp thể hiện, được công chúng nhiệt tình 

đón nhận. Ký về chiến tranh và người lính là sự phản ánh, thể hiện trung thực của những 

người trong cuộc về hiện thực khốc liệt, dữ dội của chiến tranh, về những mất mát, hy sinh to 

lớn của người lính, về vẻ đẹp cao cả, chân dung tinh thần tuyệt đẹp của cả một thế hệ thanh 

niên sẵn sàng dâng hiến tất cả cho Tổ quốc, và cả những bi kịch cá nhân, những suy tư sâu 

sắc về thân phận con người, số phận dân tộc trong những thời điểm gay cấn của lịch sử.  

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

2.1. Những đóng góp của ký viết về chiến tranh và người lính trong văn xuôi 

Việt Nam sau 1975 

2.1.1. Bức tranh đa dạng, phong phú của ký viết về chiến tranh và người lính  

Văn xuôi sau 1975, bên cạnh việc tiếp cận và thể hiện cuộc sống muôn màu muôn 

vẻ của thời bình, vẫn không thôi nhìn lại và trăn trở về những cuộc chiến tranh đã đi qua. 
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Có thể nói chiến tranh không còn là đề tài số một như trước đây nhưng vẫn là dòng chảy 

âm thầm, mạnh mẽ, trong đó có nhiều tên tuổi nổi tiếng từng bước ra từ cuộc chiến. Về 

tiểu thuyết có thể kể: Bảo Ninh (Nỗi buồn chiến tranh), Dương Hướng (Bến không 

chồng), Chu Lai (Ăn mày dĩ vãng, Ba lần và một lần), Trung Trung Đỉnh (Lạc rừng, Lính 

trận), Văn Lê (Mùa hè giá buốt), Trần Văn Tuấn (Rừng thiêng nước trong), Phạm Ngọc 

Tiến (Tàn đen đốm đỏ), Khuất Quang Thụy (Đối chiến, Đỉnh cao hoang vắng), Sương 

Nguyệt Minh (Miền hoang), Nguyễn Bình Phương (Mình và họ), Trần Mai Hạnh (Biên 

bản chiến tranh 1-2-3-4.75)... Về truyện ngắn có thể kể đến các tác giả: Nguyễn Minh 

Châu, Thái Bá Lợi, Lê Minh Khuê, Bảo Ninh, Võ Thị Hảo, Phạm Ngọc Tiến, Trung 

Trung Đỉnh... Trong bức tranh văn xuôi sau 1975 viết về chiến tranh, ký có những đóng 

góp và thành tựu không nhỏ.   

Nhìn trên phương diện thể loại, mảng ký viết về chiến tranh trong văn xuôi sau 1975 

có đủ các thể/tiểu loại đa dạng, phản ảnh được nhiều góc nhìn,  nhiều mảng hiện thực của 

chiến tranh và số phận con người, số phận người lính. Trước hết là các tác phẩm phóng sự, 

ký sự, bút ký. Giai đoạn từ 1975 đến 1985 được xem là sự tiếp nối “quán tính sử thi” trong 

văn xuôi. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vẫn để lại những dư âm hào hùng trong 

các ký sự xuất hiện sau 1975: Tháng Ba ở Tây Nguyên (Nguyễn Khải), Bắc Hải Vân xuân 

1975 (Xuân Thiều), Xuân Lộc - Sài Gòn (Nam Hà), Nhật ký chiến dịch (Nguyễn Thành 

Vân - Nguyễn Trọng Oánh), Ký sự miền đất lửa (Nguyễn Sinh - Vũ Kỳ Lân)... Gây được 

nhiều dấu ấn hơn cả là Ký sự miền đất lửa (Nxb Tác phẩm mới, HN, 1978 - tặng thưởng 

về văn xuôi 1978 của Hội Nhà văn Việt Nam) của hai tác giả từng sống ở tuyến lửa Vĩnh 

Linh trong những năm chiến tranh chống Mỹ ác liệt. Tác phẩm phản ánh những đau 

thương, tang tóc của một mảnh đất hẹp không quá 20 km, từng chịu mỗi người dân bình 

quân 7 tấn bom đạn.  

Từ 1986 đến nay, phóng sự, ký sự, bút ký viết về chiến tranh và người lính vẫn có 

bước phát triển mới, dù các tác phẩm xuất sắc, gây tiếng vang không phải là nhiều. Trong 

sự đa dạng về đề tài, phóng sự, ký sự viết về các cuộc chiến tranh vệ quốc vẫn như một 

món nợ phải trả. Có thể nhắc đến các tác phẩm nổi bật như Có một con đường mòn trên 

biển Đông của Nguyên Ngọc, Huyền thoại tàu không số, Tìm gặp những chiến sĩ “đoàn 

tàu không số” của Đình Kính, Về lại Mỹ Á của Đỗ Viết Nghiệm, Bến Vũng Rô của Tô 

Phương, Tiếng bìm bịp bên thành cổ Quảng Trị của Nguyễn Bắc Sơn... Cùng với một số 

thể loại khác, viết về biên giới, biển đảo, viết về Hoàng Sa, Trường Sa - nơi kẻ thù vẫn 

đang rình rập, dòm ngó và nơi quân dân ta đang ra sức cảnh giác, bảo vệ từng tấc đất chủ 

quyền của Tổ quốc - cũng là mối quan tâm thường trực của nhiều cây bút phóng sự, bút ký 

(Gần lắm Trường Sa của Nguyễn Tam Mỹ, Trường Sa mùa biển lặng của Lương Ngọc 

An, Tổ quốc hiện lên sau mỗi cánh buồm, Lời thề Trường Sa của Nguyễn Văn Toàn, Tổ 

quốc phía mặt trời của Hà Nguyên Huyến, Nằm lại với Hoàng Sa của Phạm Đương..). 

Đúng như nhận xét của Trần Đăng Khoa, các nhà văn “bằng con chữ mong manh” đã góp 

phần “cắm thêm những cột mốc chủ quyền bằng văn chương cho quần đảo thiêng liêng, 

bất khả xâm phạm của chúng ta” [2]. 



TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 77 (06.2025) 
p-ISSN 3030 - 4644 

e-ISSN 3030 - 4652 

 

44 

Trong mảng ký viết về chiến tranh và người lính không thể không kể đến các tác 

phẩm nhật ký mà nhiều tác giả đã hy sinh ở chiến trường, ghi chép của họ được đồng đội 

hoặc những người phía bên kia chiến tuyến giữ gìn và trao trả, đã gây những xúc động lớn 

trong dư luận. Độc giả nhắc nhiều đến hai cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm (Nhà xuất bản 

Hội Nhà văn, 2005) và Mãi mãi tuổi hai mươi của Nguyễn Văn Thạc (Nhà xuất bản Thanh 

niên, 2005) với số lượng in lên đến hàng trăm ngàn bản, trở thành những hiện tượng best 

selles của ngành xuất bản. Riêng Nhật ký Đặng Thùy Trâm đến tháng 01/2008 đã có số 

lượng in ra 450.000 bản, với 26 lần tái bản, được dịch ra nhiều thứ tiếng Anh, Hàn Quốc, 

Thái Lan... Sau 2 cuốn nhật ký này, hàng loạt nhật ký chiến tranh lần lượt ra đời, có thể kể 

đến: Nhật ký Vũ Xuân, Đường về (nhật ký của liệt sĩ Phan Thiết Kế), Tài hoa ra trận (nhật 

ký của liệt sĩ Hoàng Thượng Lân), Những tấm ảnh trở về (nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn 

Giá), Nhật ký chiến tranh (Trần Quốc Phong), Nhật ký chiến tranh (Trình Văn Vũ), Nhật 

ký chiến trường (của nhà văn - liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý), Nhật ký chiến tranh (nhà văn 

- liệt sĩ Chu Cẩm Phong)... Bộ sách Nhật ký thời chiến Việt Nam, do nhà văn - cựu binh 

Đặng Vương Hưng làm chủ biên gồm 4 tập, mỗi tập dày hơn 1.000 trang, Nhà xuất bản 

Hội Nhà Văn phát hành, năm 2020. Bộ sách này thực hiện trong 16 năm, từ năm 2004 đến 

năm 2020, tập hợp 30 tác phẩm nhật ký của 30 tác giả, có người là lính chiến, có người là 

công an nhân dân vũ trang, có người là nhà văn - liệt sĩ hay nhà văn đi B… 2/3 số tác giả 

góp mặt trong bộ sách này đã ngã xuống ngoài chiến trường, hoặc bị thương hoặc vì di 

chứng chiến tranh đã mất sau khi trở về.  

Bên cạnh nhật ký là những cuốn hồi ký chiến tranh mà tác giả có thể là các tướng 

lĩnh hoặc những người lính trở về từ cuộc chiến viết ra như “một món nợ tinh thần phải trả 

với đồng đội, với những người đã ngã xuống” (Võ Minh). Có thể kể đến: Được sống và kể 

lại của Trần Luân Tín, Quảng Trị 1972 - hồi ức của một người lính của Nguyễn Quang 

Vinh, Có một thời như thế của Võ Minh, Lính bay của Phạm Phú Thái, Ký ức thời binh 

lửa của Nguyễn Đăng San, Ở R - chuyện kể sau 50 năm của Lê Văn Thảo, Hồi ức lính của 

Vũ Công Chiến, Ký ức chiến tranh của Vương Khả Sơn. 

 Ngoài hiện thực của cuộc chiến tranh chống Mỹ, ký còn phản ánh kịp thời cuộc 

chiến tranh biên giới Tây Nam và chiến tranh biên giới phía Bắc. Có thể kể đến: Đường 

vào Phnôm Pênh (1979) của thiếu tướng Bùi Cát Vũ, Từ biên giới Tây Nam đến đất Chùa 

Tháp (2016, 2017, 2018) của Trần Ngọc Phú, Mùa chinh chiến ấy (2017) của Đoàn 

Tuấn, Lính Hà (2017) của Nguyễn Ngọc Tiến, Về từ hành tinh kí ức (2018) của Võ Diệu 

Thanh, Mùa linh cảm của Đoàn Tuấn (2019), Chuyện lính Tây Nam (2019) của Trung 

Sỹ, Rừng khộp mùa thay lá (2019) của Nguyễn Vũ Điền, Đất K (2020) của Bùi Quang 

Lâm, Hồi ức chiến tranh Vị Xuyên (2020) của Nguyễn Đức Huy, Tiếng vọng đồi Khau 

Chỉa (2023) của Nguyễn Thái Long. 

2.1.2. Cái nhìn chân thực, đa diện về chiến tranh và số phận con người 

Đặc điểm nổi bật của ký viết về chiến tranh trong văn xuôi sau 1975 là sức mạnh, sự 

cuốn hút của loại hình phi hư cấu, là cái nhìn chân thực, đa diện về chiến tranh và số phận con 

người. Đúng như nhận xét của Bùi Việt Thắng: “Văn học hư cấu vẫn là chủ đạo trong mọi 

thời đại. Nhưng hư cấu bất thành, nhợt nhạt thì văn học tư liệu lại “ròng ròng sự sống”, có tác 

dụng vượt trội (….). Trên văn đàn Việt Nam gần đây, văn chương tư liệu đang có xu hướng 
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lên ngôi” [5; tr.159,160]. Với độ lùi của thời gian và cái nhìn chiêm nghiệm, các tác giả có 

điều kiện tái hiện sâu sắc bộ mặt tàn bạo của chiến tranh, những hy sinh to lớn của người lính 

và người dân ở vùng chiến sự, về cái giá phải trả cho cuộc sống hòa bình hôm nay. Những 

cuốn nhật ký, hồi ký này “là những con chữ được viết bằng máu” [3; tr. 10] với “sức cuốn hút 

của hiện thực khốc liệt đã vượt ra ngoài chữ nghĩa, ra ngoài nhịp điệu văn xuôi” [1]. Những 

chuyến trèo đèo, vượt dốc, vượt thác, vượt sông mà cái chết chỉ là trong gang tấc; những cơn 

sốt rét rừng hành hạ mà chỉ cần nằm xuống là “không bao giờ dậy được nữa”; những trận đói 

cồn cào “Mỗi bữa một lạng cơm nếp nắm lại chỉ to hơn quả trứng vịt (…), trong đầu lúc nào 

cũng chỉ nghĩ đến ăn” (Có một thời như thế - Võ Minh, Hồi ức lính - Vũ Công Chiến…). Và 

ám ảnh nhất là những cái chết của đồng đội diễn ra hàng ngày trước mắt mình: “Cứ 100 xe 

vận tải xuất phát từ Quảng Bình vào tới đây hoặc sâu hơn chút nữa, may ra chỉ còn lại vài 

chiếc”, “Trung đoàn chúng tôi vẻn vẹn còn chưa đầy 300 người, trên tổng số hơn 2.600 người 

lúc bắt đầu vượt Trường Sơn” (Ký ức chiến tranh - Vương Khả Sơn). “Hường ơi, Hường đã 

chết rồi sao? Mình nghe tin mà bàng hoàng như trong cơn ác mộng. Bao giờ cho hết những 

đau xót này?”; “Anh Dũng đã chết vì bị Mỹ bắt sống và giết tại chỗ. Đau xót biết chừng nào”; 

“Vĩnh biệt Khiêm, người bạn thân thương đã ngã xuống trên mảnh đất anh hùng”…(Nhật ký 

Đặng Thùy Trâm). “Quân số đại đội ngày đầu có 82 người, giờ còn lại không được 60 người”; 

“Đại đội tôi lại có thêm một người nữa hy sinh (…), 10 người bị thương”; “Đếm lại quân số 

trong ngày, lại thêm 4 người nữa hy sinh”. “Hồng bị máy bay C130 nhào xuống bắn như vãi 

đạn. Anh bị một viên đạn xuyên qua bụng, ruột đổ ra ngoài, máu chảy ướt cả áo quần. Hồng 

ngã xuống một lúc rồi tỉnh dậy, bình tĩnh lấy tay nhét ruột đang đổ ra ngoài vào trong bụng, 

lấy mũ tai bèo che kín vùng bị thương rồi chạy tiếp, nhưng chỉ được một bước thôi thì gục 

hẳn”; “Hai chùm lửa liên tiếp tóe ra tại một điểm, cùng với tiếng nổ “oàng”, “oàng” chói tai tại 

vị trí Thắng đang nhoài nửa người trên mô đất sau bụi dứa dại. Xác anh và đất cát bay tung tóe 

trên cao. Một mảnh ống tay áo của Thắng bị cháy nham nhở,  xé tung còn phất phơ trên ngọn 

tre” (Có một thời như thế - Võ Minh). “Toàn bộ tử sĩ bị chúng nó (quân Khmer Đỏ) dùng xẻng 

bộ binh băm nát mặt đến mức không nhận ra ai, rất thương tâm. Ba lô, quần áo cũ cũng bị rạch 

nát tứ tung” (Chuyện lính Tây Nam - Trung Sĩ). 

 Bên cạnh thể hiện hiện thực trực tiếp, khốc liệt của chiến trường, chiến tranh còn 

được quan tâm từ số phận con người, những bi kịch mà người lính phải trải qua, những 

góc khuất của lòng người mà chỉ có thể viết ra khi cuộc chiến đã đi qua. Đó không chỉ là 

cái chết, cái đói, những cơn rốt rét rừng, ốm đau, bị thương thiếu thuốc men, muỗi, vắt 

hành hạ… mà còn là nỗi buồn khi phải xa gia đình, người thân; nỗi buồn vì “những 

chuyện nhỏ nhen”, “những chuyện đau đầu” trong nội bộ; là những dằn vặt sau những 

phút yếu đuối, nản lòng trên đường hành quân, trước giờ xung trận…Không dễ để giữ trọn 

vẹn niềm tin khi cuộc chiến tranh dường như không hẹn ngày kết thúc. Và người lính 

nhiều lúc đã đánh mất mình cũng là một dạng bi kịch khiến họ luôn day dứt mãi về sau. 

Nhỏ thì ăn trộm sắn, trộm gà của dân (Có một thời như thế), lấy bớt gạo, bớt muối của 

đồng đội (Ký ức lính). Và sai lầm lớn hơn, đó là tâm lý đầu hàng, nản chí, tình trạng đào 

ngũ. Vũ Công Chiến Trong Hồi ức lính đã viết khá chi tiết về những cuộc đào ngũ từ cá 

nhân đến đào ngũ tập thể ở chiến trường Tây Nguyên. Lý do thì có nhiều: có người vì 

không chịu nổi gian khổ, có người vì hèn nhát, sợ chết, có người vì sự đối xử bất công từ 



TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 77 (06.2025) 
p-ISSN 3030 - 4644 

e-ISSN 3030 - 4652 

 

46 

cấp trên, và có cả chuyện bỏ trốn vì “tình yêu và trách nhiệm đối với người con gái mình 

yêu”…Trong Lính Hà, Vũ Ngọc Tiến cũng không ngần ngại kể về những chiến sĩ thị 

thành hào hoa, đàn hay hát giỏi nhưng cũng lắm tật xấu: nhiều lý sự, hay “tụt tạt tranh 

thủ”, vô kỷ luật, giở “võ” để có miếng ăn, thuốc hút và đào ngũ, bỏ ngũ không phải là 

chuyện hiếm. Rồi những sai lầm, sơ suất của cấp trên trong nhận định tình hình địch, của 

lính tráng trong chuẩn bị, ngụy trang trận địa, trong quản lý vũ khí. Có những cái chết 

thương tâm do tự sát, do bất cẩn khi hành quân hay vì sử dụng súng đạn (Hồi ức lính, Ký 

ức chiến tranh, Mùa chinh chiến ấy), có cái chết vì đồng đội bắn nhầm vào nhau (Chuyện 

lính Tây Nam). Nhiều tác phẩm ký còn lồng ghép chuyện quá khứ với hiện tại, quan tâm 

thể hiện bi kịch của người lính trở về sau chiến tranh giữa “thời hậu chiến ngổn ngang” 

(Lính Hà, Có một thời như thế,  Đừng kể tên tôi, Những trích đoạn của các anh – Phan 

Thúy Hà…). Nhà văn Phan Thúy Hà đã bỏ năm năm trời tìm gặp, trò chuyện với các cựu 

chiến binh và bằng lối kể chuyện, phỏng vấn nhân chứng trực tiếp, Phan Thúy Hà làm 

người đọc ngỡ ngàng về những mất mát to lớn, những góc khuất của chiến tranh, những bi 

kịch éo le của người lính thời hậu chiến. Có người ra khỏi cuộc chiến với nhiều thương tật 

trên người, có người bị di chứng thần kinh nặng nề, có người bị địch bắt, bị tra tấn và trở 

về trong sự nghi ngờ, phân biệt… Rõ ràng trong các tác phẩm ký, hiện thực chiến tranh, số 

phận người lính được thể hiện trong cái nhìn chân thực, đa chiều, với tất cả những gì đau 

đớn nhất, nghiệt ngã nhất, bi hùng nhất.   

  2.1.3. Vẻ đẹp của người lính cách mạng và chân dung tinh thần của một thế hệ 

thanh niên sẵn sàng hiến dâng tất cả cho Tổ quốc 

Nhiều tác phẩm ký viết về chiến tranh vừa có giá trị lịch sử, vừa chứa đựng những giá 

trị văn học, nhân văn sâu sắc. Thông qua những trang viết chân thực của người trong cuộc, 

người đọc nhận ra tiếng nói sâu sắc lên án chiến tranh của lương tri con người; tiếng lòng tha 

thiết với hòa bình, tự do, độc lập; những biểu hiện cao cả của tình yêu, tình người, những cảm 

xúc nhân văn sâu thẳm. Tác giả của nhiều cuốn nhật ký, hồi ký là những sinh viên, thanh niên 

trẻ tuổi, họ đi vào chiến trường với lý tưởng tuyệt đẹp, tâm hồn trong sáng và những ước mơ 

cháy bỏng. Tất cả những điều đó đã tạo nên cái tôi tác giả với vẻ đẹp lãng mạn cuốn hút, 

những trang viết đầy chất thơ bay bổng (Mãi mãi tuổi hai mươi của Nguyễn Văn Thạc, Nhật 

ký Đặng Thùy Trâm, Lính Hà của Vũ Ngọc Tiến, Nhật ký chiến tranh của Chu Cẩm Phong…). 

Chất thơ trước hết thể hiện ở vẻ đẹp của những người lính cách mạng, vẻ đẹp của một thế hệ 

sẵn sàng hiến dâng tất cả cho Tổ quốc. Họ đi vào cuộc chiến với tinh thần “Ước mơ bây giờ là 

đánh thắng Mỹ, là độc lập tự do của đất nước”, “Mẹ yêu ơi, nếu như con của mẹ có phải ngã 

xuống vì ngày mai thắng lợi thì mẹ khóc ít thôi mà hãy tự hào vì các con đã sống xứng đáng” 

(Nhật ký Đặng Thùy Trâm); “Ta biết dấu mặt vào đâu, vào gấu quần hay gấu áo, khi đường 

Trường Sơn không có dấu chân ta? Khi cả cuộc đời ta chưa có cái niềm vui mãnh liệt của 

người chiến thắng, cắm cờ Tổ quốc trên cả nước thân yêu” (Mãi mãi tuổi hai mươi - Nguyễn 

Văn Thạc). Bên cạnh đó là vẻ đẹp chiều sâu tâm hồn của những người lính. Giữa những ngày 

hành quân, giữa chiến trường ác liệt, người lính vẫn thổn thức nghĩ về một mái trường, những 

người thân yêu trong gia đình, những người bạn học, hình bóng một người bạn gái, tâm hồn 
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vẫn xao động với “những mùa lá vàng chìm ngập không gian”, “Những buổi sáng mai dịu mát 

và những đêm trăng êm ả giữa rừng”, những trang văn thơ của B. Polevoi, N. Ôxtơrôpxki, 

Hoàng Nhuận Cầm (Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Mãi mãi tuổi hai mươi của Nguyễn Văn Thạc, 

Nhật ký chiến tranh của Trình Văn Vũ, Nhật ký chiến tranh của Chu Cẩm Phong, Tài hoa ra 

trận của Hoàng Thượng Lân…).  Nhiều chi tiết chọn lọc, đọc lên đã thấm đẫm chất nhân văn. 

Người chiến sĩ giải phóng giữa trận đánh ác liệt vẫn đau đớn khi nghe người lính phía Việt 

Nam cộng hòa bị thương, khóc rống lên “Má ơi, con chết mất thôi”. Lúc ấy “nghe tiếng kêu la 

não ruột đó, lòng tôi bỗng quặn lại, thương cảm cho một kiếp người, thương cảm cho tôi, cho 

đồng đội tôi  và tất cả những người đang còn tham gia chiến trận” (Có một thời như thế - Võ 

Minh). Rồi câu chuyện một người lính tên Trọng - một tiểu đội trưởng kiên cường, giỏi giang, 

đã day dứt đến thất thần, “nấc lên, có vẻ khóc không thành lời” khi kể lại câu chuyện phải bắn 

bỏ một tù binh yếu ớt và vô hại, từ đó đã khiến anh chấn thương tâm lý, không thể tiếp tục ở 

lại chiến trường (Hồi ức lính - Vũ Công Chiến). 

Về nghệ thuật, điểm nổi bật nhất của ký sau 1975 viết về chiến tranh là sự chuyển 

đổi từ cảm hứng sử thi sang cảm hứng thế sự - đời tư. Nếu như ký giai đoạn 1954 -1975 

như Ký sự mặt trận của Võ Trần Nhã, Những người đang chiến đấu của Lê Văn Thảo, 

Chúng tôi ở Cồn Cỏ của Hồ Phương, Họ sống và chiến đấu của Nguyễn Khải, Ngôi sao 

trên đỉnh Phú Văn Lâu của Hoàng Phủ Ngọc Tường,... đậm đà cảm hứng sử thi, một số tác 

phẩm ký viết ngay sau 1975 như Tháng ba ở Tây Nguyên của Nguyễn Khải, Bắc Hải Vân 

xuân 1975 của Xuân Thiều, ký sự Miền đất lửa của Nguyễn Sinh - Vũ Kỳ Lân vẫn tiếp nối 

mạch cảm hứng sử thi thì nhiều tác phẩm ký từ 1986 trở đi như Có một con đường mòn 

trên biển Đông của Nguyên Ngọc, Có một thời như thế của Võ Minh, Hồi ức lính của Vũ 

Công Chiến,  Chuyện lính Tây Nam của Trung Sĩ,…đã chuyển dần sang cảm hứng thế sự - 

đời tư, cảm hứng chiêm nghiệm về thân phận con người. Ngoài ra ký viết về chiến tranh 

cũng có sự đa dạng, linh hoạt trong kết cấu, trong tổ chức trần thuật. Ngoài kiểu kết cấu 

theo thời gian tuyến tính vẫn chiếm ưu thế, còn có kiểu kết cấu đan xen giữa sự kiện và 

cảm xúc, có sự xáo trộn thời gian quá khứ và hiện tại (Ở R - chuyện kể sau 50 năm, Có 

một thời như thế, Có một con đường mòn trên biển Đông...). Về giọng điệu, cũng có sự kết 

hợp nhiều sắc thái: có trần thuật khách quan, trần trụi, có tha thiết trữ tình, có suy tư triết 

lý, có ngậm ngùi, xót xa... Câu chuyện chiến tranh đã đan xen với nhiều câu chuyện bề 

bộn, phức tạp của thời bình, những suy ngẫm về cái giá của chiến tranh, về những nỗi đau, 

mất mát... Có một con đường mòn trên biển Đông là cuộc truy tìm quá khứ, tự hào về 

những chiến công thầm lặng của đoàn quân tàu không số, đồng thời là nỗi niềm day dứt về 

sự lãng quên. Hồi ức lính, Chuyện lính Tây Nam không ngại phơi bày những hy sinh mất 

mát và cả những sai lầm, khuyết điểm của người lính cách mạng. Đừng kể tên tôi, Những 

trích đoạn của các anh là những sự thật cay đắng về hậu chiến, về những vết thương mà 

chiến tranh để lại... Cái tôi tự biểu hiện trong nhiều tác phẩm ký thể hiện chiều sâu mới về 

sự khám phá nội tâm con người, nội tâm người lính, đúng như nhận xét của Đoàn Tuấn - 

tác giả Mùa linh cảm: “Tôi nghĩ về người lính. Bề ngoài, ai cũng tưởng đơn giản. Đơn 

giản đến tận cùng. Uống chung ngụm nước. Đọc chung lá thư. Chui cùng căn hầm... 

Nhưng bên trong họ là những miền bí ẩn, là những chiều sâu thăm thẳm hơn đại dương, 

không ai và không bao giờ khám phá nổi” [5]. 
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3. KẾT LUẬN 

Nhìn trong chiều dài của lịch sử văn học dân tộc, chiến tranh luôn luôn là “dòng 

chảy bền bỉ”, là “ký ức không thể nào quên” của các nhà văn. Ký viết về chiến tranh và 

người lính trong thời gian gần đây dường như đang sống dậy, thu hút độc giả, được trân 

trọng đón nhận. Điều đó phản ánh một thực tế: các cuộc chiến tranh đã lùi dần vào dĩ 

vãng, nhưng nhiều thế hệ hôm nay vẫn không thể nào quên và không được phép lãng 

quên, vì đó “là những ngày tháng thiêng liêng, những tháng ngày cao đẹp nhất của dân 

tộc, của mỗi số phận con người”. Các tác phẩm trong đó còn chứa đựng “những giá trị 

nhân văn thăm thẳm của các thế hệ cha anh, đã không tiếc máu xương làm nên những 

chiến tích huy hoàng cho ngày hòa bình thơ thới hôm nay ” [4]. 
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In the landscape of post-1975 Vietnamese prose, the essay genre in general, and 
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